


@ Het Kachtemseplein ligt in het centrum

van de deelgemeente. Kachtem bereik je via
de E403 (A17), afrit Roeselare Haven. Kom
je vanuit de regio, dan vind je Kachtem op de
weg Waregem-Roeselare.

Chirolokalen Sint-Jan

De oude Chirolokalen hebben plaats

maoeten maken voor het nieuwe sport- en
ontmoetingscentrum ‘'t SoK. De Chiro kan
ondertussen echter terecht in de 6 paviljoenen
die gebouwd werden op het oude speelplein.
Om dat project tot een goed einde te brengen,
werd er een vzw Lokalenbeheer opgericht.

Rusthuis Sint-Vincentius

De kloostergemeenschap werd gesticht op 6
december 1852. In 1857 kreeg het klooster
klaslokalen, een weeshuis, een boerderij

en een zogenaamd oude mannen- en oude
vrouwenhuis. Tot op heden is er nog altijd een
rusthuis en een gemengde basisschool.

Priester Pattynstraat

Onderpastoor Josephus Pattyn werd
gebaoren op 5 februari 1812 en tot priester
gewijd op 13 juni 1840. Hij was in de periode
1844-1850 bijzonder actief om de ellende
van de hongersnood en de tyfusepidemie te
verlichten.

De Manderlynckstraat was vroeger

een weg die via een brugje over de Mandel
doorliep tot aan de kerk van Rumbeke. Toen
heette ze nog Uilstraat. Hier heb je een
duidelijk zicht op de Mandel die ingekokerd is
vanaf de Sasbrug.

0 Mezegemgoed

Hier begon destijds de heerlijkheid Mezegemgoed.
De hoeve van Luc Wallaeys (langs de E403) was
in 1796 het hoofdkwartier van de Brigands die
strijd leverden tegen de sansculotten. In 1798
kon dit boerenleger zelfs Kachtem bevrijden.

Het Rhodesgoed

Na de dood van Karel de Grote in 814 heerste
hier het leenroerig stelsel. De Graaf van
Vlaanderen regeerde over alle lenen, die men
heerlijkheden noemde. Kachtem had drie grote
heerlijkheden: het Mezegemgoed, de heerlijkheid
Kachtem (toen nog ‘Cakingehem’) en het
Rhodesgoed, dat verreweg het grootste was.

De Draaitap

Dit gehuchtje wordt De Draaitap genoemd,
naar de herberg met dezelfde naam waar men
destijds op de draaitoptafel kon spelen.

Maneschijn

Dit gehucht draagt de naam Maneschijn, naar
een vroeger café op de hoek van de Pater Ver
Eeckestraat en de Manestraat. Hier bouwde men
in de 18de eeuw een huis. ‘s Nachts werd er bij
klare maan gewoon verder gemetst. Vandaar dat
de naam van de herberg vlug gevonden was.

Pater Ver Eeckestraat

Deze straat werd genoemd naar Pater Florent Ver
Eecke. Hij werd geboren op 4 augustus 1882 en
was jarenlang missionaris van Scheut in China.
Tijdens het Mao-bewind werd hij gevangen gezet
en gefolterd. Uiteindelijk zette men hem uit het
land en keerde hij terug naar Kachtem.
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